Gebroken mensen, ziende blind 10 augustus 2025

Missie van verzoening

1. Inleiding.

Vanochtend wil ik graag spreken, voortbouwend op de preek van vorige week, over:
— Niet oordelen, maar verzoenen — vergeven.
— Ons oordeel zegt vaak meer over onszelf dan over de ander.
— Zie ik zoals Jezus ziet? Kijk ik naar mensen met de ogen van Jezus?
— Missie van verzoening.
Afgelopen zondag spraak Johan over “Gerechtigheid in de praktijk”.
De centrale tekst was:

“Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten
en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.”
Romeinen 14: 16 — 17 NBV21.

e Wat is gerechtigheid?
— Uitnodiging om te groeien.

— Gerechtigheid is niet iets wat mensen doen, maar wat God openbaart door Christus, herstel van de
gebroken relatie tussen God en mensen.

¢ Gerechtigheid in praktijk betekent: "Balk in Zal ik een
. . . jeoog” 00931t of een
— Inje relaties: niet oordelen, maar verzoenen. timmerman

bellen...

2. Balk- splinter.

“Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet
veroordelen. Want zoals jij kritiek hebt op andere mensen, zo zal
God kritiek hebben op jou. En God zal jou beoordelen zoals jij
andere mensen beoordeelt.

Jullie letten goed op de fouten van anderen. Maar je eigen fouten
Zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in het oog van een ander,
maar niet ziet dat er in je eigen oog een balk zit.

Je zegt tegen die ander: ‘Kom, ik haal die splinter wel even uit je oog.” Doe niet zo schijnheilig! Haal eerst
die balk uit je eigen oog. Dan kun je zelf weer goed zien. En pas dan kun je de splinter uit het oog van de
ander halen.” Mattelis 7: 1 — 5 BGT.

Studio bajo|Bart van der Kraan

2.1 God oordeelt niet!
Dit is een evidentie, lijkt me — dat God een God van genade is.

Hij die ons aanvaardt, begrip toont en naar ons luistert. Dat Hij ons vergeeft met een houding van
nederigheid en compassie.

“Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet
gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.” Johannes 12: 47 NVB21.

Wat een geweldig goed nieuws voor jou en mij!

Vader, Zoon en Heilige Geest houden van je, zoals je bent, met je fouten en onvolmaaktheden.

2.2 Waarom is niet veroordelen zo moeilijk — haast onnatuurlijk?

Het lijkt wel of in onze cultuur we over van alles een opinie — mening — moeten hebben. Het zit diep in onze
genen en in onze gebrokenheid. Wat vind je van deze situatie? Wat is jouw standpunt over ...?

— Het zit diepgeworteld en in onze cultuur.

— Erzijn zoveel kerken/kerkgenootschappen vanwege theologische verschillen.
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We zijn niet gemaakt om met goed en kwaad om te gaan.
De slang — in de tuin — verleidde de mens met de volgende woorden:

“Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen
opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en
kwaad.” Genesis 3: 5 NBV21.

— We zijn niet gemaakt om met goed en kwaad om te gaan.

— We zijn niet gemaakt om rechter te spelen.

— We zijn niet gemaakt om te oordelen over goed en kwaad — dit komt God toe.
Oordelen geeft ons een vals gevoel van veiligheid — controle.

Door mensen en situaties in hokjes te plaatsen (goed/slecht, juist/onjuist), te oordelen, krijgen we een
vals gevoel van controle.

Het wordt “zij” en “wij” — het creéert afstand in plaats van inclusie. Soms kan het leiden tot een
tunnelvisie.

Bijvoorbeeld op je werk, wanneer iemand kortaf reageert in een vergadering.
“Zij/hij is boos op mij” > je voelt je aangevallen, en je wilt jezelf verdedigen.
— Misschien was ze gewoon gestrest over iets anders.
Het is makkelijker dan zelfreflectie.
Het is veel makkelijker om naar een ander te wijzen dan om bij jezelf stil te staan. Het voorkomt dat we
naar onze eigen gebrokenheid kijken.
lemand de schuld geven van iets. Het probleem ligt bij de ander, dan hoef niet na te denken over je
eigen rol. Dit kan ongemakkelijk voelen omdat je je eigen tekortkomingen moet erkennen.
Onze prestatiemaatschappij.
In onze samenleving wordt je waarde bepaald door wat je presteert.
Door te oordelen wordt de andere naar beneden geduwd en voelen we ons beter.

Missie van verzoening.

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is
gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak
gegeven dat bekend te maken.
Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen
niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.”

2 Corinthiérs 5: 17 — 19 NBV21.

In de NBG-vertaling staat: “bediening van verzoening”.

Paulus geeft hieraan dat het tegenovergestelde van verzoening is: hun overtredingen wel aan te
rekenen. Hen veroordelen voor hun gedrag/fouten.

De grootste openbaring die je kunt krijgen is: de wetenschap dat je geliefd bent zoals je bent,
onvoorwaardelijk, niets dat je kunt doen om zijn liefde te verdienen.

Met jezelf “verzoenen”.

— Niet veroordelen, jezelf vergeven en aanvaarden.

— Oké zijn met wie je bent.

— Jezelf kunnen zijn is al een behoorlijke horde die je moet nemen.

— Erkennen dat je het niet alleen kan en hulp van de ander nodig hebt, is een vorm van 'verzoening'
zou je kunnen zeggen.
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In mijn periode waarin ik overweldigd werd door angsten, was dit één van de moeilijkste stappen voor
mij. Ik kon niet meer functioneren, ik probeerde vanuit alle macht mijn angsten te beheersen. Ik heb hulp
nodig en ik kan dit niet alleen. Gods hulp komt vaak tot ons door mensen, door de ander.

Mijn angsten omarmen, mild zijn met mezelf, me niet vergelijken met anderen. Te zien dat God mij
waardevol vindt en trots op me is voor wie ik ben.

e Missie van verzoening.
— Vanuit die wetenschap kunnen jij en ik compassie tonen.

“Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren,
als schapen zonder herder.” Mattelis 9: 36 NBV21.

— Vergeving en ruimte geven en mild zijn in plaats van een kritische houding.

— lemand aanvaarden zoals hij of zij is, zonder voorwaarden.

“Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.” Romeinen 15: 7 NBV21.
— Vergeving: Je laat de schuld of fout van de ander los.

— Luisteren: stel vragen, probeer te begrijpen wat er leeft.

— Zegenen in plaats van oordeel.

— Bemiddelen — vrede brengen —mensen helpen om elkaar te vinden.

— Wees vol compassie en liefde.

4. @ Missie van verzoening.

— Ons oordeel zegt vaak meer over onszelf dan over de ander.
— Niet oordelen, maar verzoenen.
— Zie ik echt zoals Jezus ziet?

e Waarom is niet veroordelen zo moeilijk — haast onnatuurlijk.

Het zit diep in onze cultuur.

We zijn niet gemaakt om rechter te spelen over goed en kwaad.
— Het geeft ons een gevoel van veiligheid, controle.
— Het is gemakkelijker dan zelfreflectie.
e Missie van verzoening.
— We zijn een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
— Het is het werk van God. Hij rekent onze tekortkomingen niet aan.
— Hij geeft ons een opdracht tot verzoening (2 Corinthiérs 5: 17 — 19).

Genade tonen, liefhebben, aanvaarden, begrip tonen, luisteren, vergeven, ... met een houding van
nederigheid en compassie.

“Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig
medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” Kolossenzen 3: 12 NBV21.

— Het is het werk van de Heilige Geest die de vrucht van de Heilige Geest voortbrengt.
— Wij kunnen actief/samenwerken en ons kleden, bekleden met het karakter van Jezus.
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